
‘Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet 

met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met 

ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.’ 

1Corinthiërs 5:8

Grote God en liefdevolle Vader, er wordt veel feest gevierd in onze 

wereld. De redenen daartoe zijn vaak inhoudsloos of ronduit 

verwerpelijk. Uw woord spreekt van oud zuurdeeg. Is zuurdeeg in 

Uw woord niet een beeld voor slechtheid en boosheid? U hebt ons 

reden gegeven tot blijdschap die rein en zuiver is. Die reden vinden 

we in het Paaslam, Uw Zoon. Gewassen in Zijn bloed mogen we 

toetreden tot het eeuwige feest van oprechtheid en waarheid. 

Geprezen bent U voor de gave van Uw Zoon. In Zijn naam bid ik 

dat die feestvreugde groeien mag. Amen


